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Krabbel van de directeur

De herfst is begonnen. Dat hebben wij allemaal gevoeld in de vakantie. De temperatuur
is nog prima. Een echte dikke winterjas is misschien nog niet nodig. Een aantal kinderen
liep te puffen tijdens het buitenspelen. “Maar waarom heb je al zo’n dikke winterjas
aan?” vroeg ik aan de leerling. “Mama heeft alles al gewassen en naar zolder gebracht,
maar ik heb het zo heet”, was het antwoord. Ik snap het helemaal. Normaal doen wij dat
ook in oktober/november. Een tussenjas of een zomerjas met een trui is ook een optie
in deze periode. Bij regen spelen wij buiten en nat worden zonder jas is niet zo fijn. Dat
gaat muf ruiken in de klas en met een nat shirt weer in de klas rekenen, spelen en
werken is niet altijd prettig. Wilt u met de kinderen nadenken over de kleding?

In de herfstvakantie ben ik met een kleine groep leerkrachten op studiereis geweest
naar Engeland. Hierover leest u meer in deze Juliaandacht.

Voor de vakantie heb ik u via social schools op de hoogte gebracht van het lerarentekort
en een lege invalpool. Met alle ISOB-directeuren komen wij dinsdag bij elkaar om hier
structurele oplossingen voor te bedenken. Daarvoor moeten wij creatief en flexibel
denken. Het is een landelijk probleem, waar de politiek echt meer mee moet doen. Het
is verkiezingstijd ...... wie weet?

Op zaterdag 11 november is het Sint-Maarten. Met de gedachte om te delen met een
ander, gaan onze kinderen op pad. Dat is natuurlijk het Sint Maarten verhaal.

Op vrijdag 10 november laten wij aan elkaar onze lampion zien en is er een gezonde
beloning voor het zingen van Sint-Maarten liedjes.

Natuurlijk komt Sinterklaas ook weer in het land en gaan wij lootjes trekken, schoen
zetten en genieten op een rustige manier van deze feestelijke periode.

Groeten,

Saskia



Agenda november

10 nov Alle leerlingen hebben een lampion gemaakt op school en wij
vieren alvast een beetje Sint Maarten

11 nov Sint Maarten

Vanaf 13 nov Oudergesprekken
Uitnodiging om in te schrijven via social schools

27 nov 19.00-20.30 uur JvS Oudercafe

29 nov OC vergadering

30 nov MR vergadering

1 dec Sponsorloop met alle groepen. Info in deze Juliaandacht!

5 dec Sinterklaasfeest op school

6 dec Studiedag, alle leerlingen vrij

7 dec Kerstperiode start: iedereen mag op deze dag een kersttrui aan of
een kerstmuts op of een haarband met kerstfiguren erop. Alles
mag!

Partnership Landywood Primary School

In februari, tijdens ons verkleedfeest, stond Dhr. Andrew Clewer voor mijn neus. Hij was
en paar dagen in Nederland en zocht een school om een vriendschapsband mee op te
bouwen. Ik heb toen een rondleiding gegeven en de eerste gevoelens van
nieuwsgierigheid en interesse ontstonden. Als team hadden wij net besloten dat ons
onderwijs Engels wat aandacht mocht hebben. Meer gericht op spreekvaardigheid en
durven spelen met de taal. In de weken daarna was er veel contact en kwamen er steeds
meer ideeén over een partnership. Volgens Andrew passen de scholen bij elkaar.
Gelijkheid in thematisch werken, de populatie, het pedagogisch/didactisch klimaat en de
veiligheid van de leerlingen op school. Andrew had dit tijdens de rondleidjng ervaren
(terwijl leerlingen en leerlingen verkleed rondliepen). Zelf wilde ik het met eigen ogen
bekijken. Passen wij echt bij elkaar? Is er een match? Wij wilden naar Staffordshire om
de school te zien, het werken te bekijken en het partnership te bespreken aan een tafel



en niet online. In verband met het lerarentkort hadden wij besloten in de herfstvakantie
te gaan. Dan heeft niemand er last van. De leerkrachten hebben wel de vakantie
“opgegeven”, maar het was het waard.

Op zondag vertrokken Lars, Lianne en Duncan met mij naar Engeland. Wij begonnen met
een voetbalwedstrijd in het Aston Villa Stadion. Wat een belevenis.

Op maandag stonden wij 7.45 uur klaar om Andrew te ontmoeten. Hij heeft ons
meegenomen naar zijn school en daar zijn wij 2 dagen ondergedompeld in het onderwijs
op Landywood Primary School. Het begon met een welkom in de gymzaal door 400
leerlingen. Meteen konden wij onze engelse spreekvaardigheid testen, dat was best
spannend. Onze namen veranderden in Ms van den Akker, Mr Beukers, Miss Koopman
en Mr van Hagen. Wat klinkt dat officieel he? Het warme welkom heeft zich voortgezet
die dagen. Wij hebben klassen geobserveerd, veel buitenonderwijs mogen zien, meeting
gehad met stafleden, geluncht in de schoolkantine tussen de leerlingen, gesproken met
een counselor van de school ( MR-lid), meegefeest tijdens de Halloweendisco op
maandagavond, vergadering gehad met de leerlingenraad, de ouders toegesproken
tijdens een ouderavond en plannen gemaakt voor het komende schooljaar en de
toekomst.

Die plannen worden nu uitgewerkt en op maandag 27 november tijdens ons JvS
oudercafe, zullen wij u meer vertellen over deze samenwerking. Op woensag 7 dec zal er
een kick off plaastvinden van onze samenwerking.

- Landywood

Primary School

Sponsorloop voor het goede doel ( 2 goede doelen!!)
Beste ouders en/of verzorgers,

Wij zijn Marilou en Sarah, oud-leerlingen van de Juliana van Stolberg school. Wij zitten
in 5 VWO van het Jac. P. Thijsse college.



Aankomende december gaan wij met school naar Gambia toe. Wij moeten hiervoor geld
inzamelen. De JPT is al jaren bezig met het bouwen aan een school. Dit jaar mogen ook
wij meebouwen aan de school, het ingezamelde geld zal hiervoor worden ingezet.

Het leek het ons een geweldig idee om een sponsorloop te organiseren op onze oude
bassischool om geld in te zamelen voor deze reis.

Het geld dat ingezameld wordt tijdens de sponsorloop zal voor de helft met ons
meegaan naar Gambia, de andere helft zal worden ingezet om het speeltoestel op het
schoolplein te vernieuwen. Deze is namelijk hard aan vervanging toe! Ook wij hebben
nog vele mooie herinneringen gemaakt op dit toestel, dus kunnen jullie nagaan hoe oud
het al is!

Wat ze ook heel goed kunnen gebruiken in Gambia zijn onder andere wol, breinaalden
en handwerkspullen. Hoe tof zou het zijn als jullie spulletjes over hebben die met ons
mee kunnen gaan. Heb je dus thuis iets liggen wat je kwijt kan denk dan aan ons. We
kunnen daar dan heel veel mensen blij mee maken. Nadere informatie en een
uitgebreidere lijst over wat we allemaal kunnen gebruiken volgt nog.

De sponsorloop zal plaatsvinden op vrijdag 1 december aan het einde van de dag. De
leerlingen krijgen een formulier waarop ze sponsoren kunnen verzamelen.

Nadere informatie hierover volgt ook nog.

Wij hopen dat u net zo enthousiast bent over de sponsorloop als wij, en hopen u
allemaal te zien op 1 december om uw kind aan te moedigen!

Met vriendelijke groet,

Marilou van Kan en Sarah Haringman



Sint Maarten verhaal

Martinus was de zoon van een rijke koopman. Lang geleden was hij soldaat in het Romeinse
leger. Op een dag reed Martinus met een groepje soldaten naar een grote stad. Het was koud en
mistig. Martinus had zijn lange mantel goed om zich heen geslagen. Zo had hij het heerlijk warm.
Ze hadden haast, want ze wilden voor donker binnen de stadsmuren zijn.

Toen ze bij de stadspoort aankwamen, stapte er plotseling een arme man op hem af. Hij had
geen schoenen, geen jas en geen sokken aan. Je kon aan hem zien dat hij het erg koud had.
"Wat is er met jou aan de hand?" vroeg Martinus. 'Ach", rilde de man, "ik heb het koud en ik heb
zo'n honger". Martinus dacht even na. Hij zou zijn mantel wel willen geven.

Maar in die tijd mochten soldaten zonder mantel de stadspoort niet in. De mantel hoorde bij
hun uniform. Wat moest Martinus nu doen? Hij kon die arme man daar toch niet zo maar laten
staan?

Plotseling kreeg hij een goed idee. "Ik geef hem de helft van mijn mantel. Dan kan ik de andere
helft omgeslagen houden!" Hij deed zijn mantel af. Trok zijn zwaard en hakte de mantel in twee
stukken. Eén stuk gaf hij aan de arme man. En één stuk sloeg hij zelf om zijn schouders.

Daarna pakte hij zijn beurs en gaf de man wat geld. De arme man was erg blij. Nu had hij een
mantel tegen de kou en wat geld om eten te kopen. Hij bedankte Martinus en vertrok. En
Martinus? Die reed daarna tevreden met zijn soldaten de stad binnen.

Het verhaal van Martinus en de arme man is een oud verhaal. Maar nog altijd vieren we het
feest van Sint Martinus ... Sint Maarten. Elk jaar, op 11 november, gaan kinderen met een

lampion en een vrolijk liedje bij de mensen langs. Om ze licht te brengen ... vrolijk te maken.

Bron: Community 1-2



